Blauwbekken VOOr Beatrlx

Koningin Beatrix draagt de versierselen die horen bij de
Karelsprijs. foto Harry Heuts

Door Hans Bos

AKEN o Ze zagen
blauw van de kou, na
de korte wandeling
tussen de Akense Dom
en het stadhuis: ko-
ningin Beatrix, prins
Claus, de prinsen Wil-
lem- Alexander, Friso
en Constantijn.

Nog voordat het hand-
jevol aanwezigen op
de Markt het gister-
ochtend goed door-
had, was het konink-
lijke gezelschap al de
trappen opgesneld van
het oude stadhuis -
plaats van handeling
van de uitreiking van
de Karelsprijs 1996. In-
derdaad, Oranje was
boven. Zelfs de immer
blozende minister van
buitenlandse zaken
Hans van Mierlo wist
niet hoe snel hij de
handen moest war-
men aan een kop kof-
fie.

En vervolgens moest
iedereen natuurlijk
plassen. Meestal be-
schikken de koninklij-
ke gasten over een ei-
gen ‘privé’. Zoniet in
Aken. De jonge prin-
sen onder leiding van
Van Mierlo in de rij bij
het herentoilet en Ha-
re Majesteit - gekleed
in zwart met rose
mantelpak, de dito
hoed ferm op het
hoofd - geduldig
wachtend totdat een
hofdame het invali-
dentoilet had ont-
ruimd én geinspec-
teerd.

De overige aanwezi-
gen in de gewelfde
kelders van het raad-
huis (en de veiligheids-
agenten) wisten niet
hoe ze het hadden.
~Hoor je het gewee-
klaag uit de catacom-
ben”, had prins Friso
bij het afdalen nog
gekscherend gezegd
tegen broertje Con-
stantijn. Nee, op het
‘gewone’ gehalte van
ons vorstenhuis valt
weinig af te dingen.
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